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Dit boek is onderdeel van de serie  
‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen 

én volwassenen de levensverhalen 
ontdekken van belangrijke vrouwen uit 

de wereldgeschiedenis. Elk deel laat 
zien hoe een klein meisje met een grote 
droom opgroeide tot een sterke vrouw 

met grootse ideeën.

(Warschau, 7 november 1867  –   
Passy, 4 juli 1934) 

Toen Marie Curie jong was en wilde 
studeren, mocht dat niet omdat ze 
een vrouw was. Later werden haar 

wetenschappelijke ontdekkingen over 
de hele wereld gerespecteerd. Marie 
werd de eerste vrouwelijke doctor in 

de exacte wetenschappen en de eerste 
vrouwelijke docent aan de universiteit 
van Parijs. Daarnaast won ze ook nog 
als eerste persoon in de geschiedenis 
twee keer een Nobelprijs. Marie wordt 
beschouwd als de meest inspirerende 

vrouw in de moderne wetenschap.
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Eerder verschenen in de serie ‘Van klein tot groots’:
- Coco Chanel 
- Audrey Hepburn
- Anne Frank
- Frida Kahlo



Toen Marie klein was beloofde ze zichzelf dat ze later 
geen prinses zou worden, maar wetenschapper.



Omdat ze zo goed kon leren, kreeg ze op school een gouden medaille. 
Die bewaarde ze in een lade alsof het een schat was.



Maar Marie mocht niet verder studeren, omdat ze een vrouw was. 
Daarom pakte ze haar koffers. Als ze door wilde leren, moest ze op reis.



Het duurde niet lang of Marie was 
de beste studente van Parijs.  

En dat terwijl ze eerst bijna  
geen woord Frans sprak!
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